
Gebed 
God van hemel en aarde,  
doe ons steeds weer beseffen 
dat uw Rijk in onze handen ligt: 
dat wij elke dag zoveel kansen krijgen 
om wat goedheid, vreugde, vrede, liefde 
door te geven aan mekaar. 
Schenk ons nu weer Uw Geest  
om dit te kunnen realiseren  
en daarvan te getuigen 
vandaag, morgen en alle dagen. Amen. 
 
Lied  

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
oude hoeve, huis of tronk, 
komt men U, Maria, tegen, 
staat uw beeltenis te pronk, 
lacht ons toe uit lindegroen, 
bloemenkrans of blij festoen, 
moge ’t nimmer hier verand’ren : 
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren 
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren. 
 
Zending en zegen 
 

GOED OM TE WETEN! 
- Woensdag 4 juni: 14u en 20u:  
'Geestig' huiskamergesprek. 
- Zaterdag 7 juni :10u: Eerste Communieviering. 
 19u: Taizéviering 
- Zondag 8 juni: 10u30: Pinksterviering  
- Maandag 9 juni:  
11u: Gebedsviering heimolenherdenking 
- Zondag 15 juni: 
10u30u: Feest van Drie-eenheid 
- Zondag 22 juni: 10u30: Dankviering 

Lied  

Welkom 
De boodschap van Hemelvaart is heel eenvoudig:  
je kijkt naar boven  
en je weet dat daar Iemand is  
die jou zegent om hier op aarde zijn werk te doen.  
Jezus laat ons niet verweesd achter,  
Hij zendt zijn Geest.  
Zijn Geest laat ons door de goede bril kijken  
om zo de vele hoopvolle gebeurtenissen  
te laten zien en er mee aan te helpen werken. 
 
Zo iemand was Jozef Cardijn die,  
100 jaar geleden, 
de Kajotters en Kajotsters beweging oprichtte,  
om jonge arbeiders en arbeidsters te motiveren  
samen op te komen voor een menswaardig leven. 
 
Laten we dan het kruisteken maken  
en zo met nieuwe hoop deze viering beginnen:  
in de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen 
 
Bidden om Gods nabijheid 
God, gedenk uw mensen met de ruimte  
van uw hart. 
Help ons  
als wij U zoeken, maar niet weten te vinden,  
als wij ons van U afkeren en alle zoeken opgeven. 
Help ons om hoop te geven aan mensen  
die in de steek zijn gelaten en leven in angst, 
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geef kracht aan mensen  
die de moed hebben verloren,  
die door het leven gekwetst en beschadigd zijn. 
 
Mag God ons de kracht geven  
om gesloten harten te openen. 
Dat God ons barmhartig nabij is  
zodat we samen de wereld beter maken. 
We vragen het voor vandaag  
en al de dagen van ons leven. Amen. 
 
Kyrie  uit de kyriale van Charles Gounod 
 
Gloria uit de kyriale van Charles Gounod  
 
Gebed 
Vader, 
waar mensen samen zijn, zijt Gij aanwezig. 
Door het beleven van deugddoende relaties 
worden we opgenomen in uw hemel, 
gaandeweg, dag na dag. 
Vandaag op het feest 
van Jezus' Hemelvaart bidden wij U: 
dat Jezus levenswijze ons helpt  
om zijn woorden te verstaan  
en zijn daden te doen. 
Door onze inzet  
kunnen wij waarmaken wat Hij  
ons heeft voorgeleefd: 
dat liefde leven doet. Amen. 
 
Inleiding op de lezing  
In de eerste lezing horen we het verhaal  
van de Hemelvaart.  Wat daarin opvalt is het verschil  
van blikrichting bij de leerlingen 
tegenover de twee mannen in het wit: 
de leerlingen kijken naar boven,  
naar Jezus die achter de wolken verdwijnt, 
de mannen in het wit zeggen dat hun ogen  
op de aarde moeten gericht zijn. 
Dáár moet de Boodschap van de verrijzenis  
gerealiseerd worden. 
 
Eerste lezing  Handelingen 1, 1-11 
 
Tussenzang  O Salutaris - Charles Gounod 

Gij kunt ons helpen, Gij alleen.  
Het leven dat geen einde heeft. Amen. 
 
Moment met de kinderen 
 
Evangelie   Lucas 24, 46 – 53 
Jezus ik denk aan U. 
Jezus ik spreek over U. 
Jezus ik hou van U.  
 
 
 

Agnus Dei  uit de kyriale van C. Gounod 
 
Communie 
Ondertussen zingt het koor:   
How Great Thou Art – Componist How Great…: Oor-
spronkelijk een Zweedse melodie,  
vierstemmige zetting door Jean Staneschi  
 
Vertaling: 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel:  O Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Dan zingt mijn zie tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
Om in stilte mee te nemen 

 
 
 
 
 
 

Hoop  Václav Havel 
 
Diep in onszelf dragen wij hoop. 
Als dat niet het geval is, is er geen hoop. 
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel  en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt. 
 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
verankerd voorbij de horizon. 
 
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis  
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,  
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 
 
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,  
niet omdat het kans van slagen heeft. 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,  
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
 
Het is de zekerheid dat iets zinvol is  
onafhankelijk van de afloop,  
onafhankelijk van het resultaat. 



Verkondigen we het mysterie van ons geloof:  
Als wij dan eten van dit brood, en dringen uit 
deze beker. 

Verkondigen wij de dood des Heren, tot da hij 
komt. 

 
Om dit te herdenken 
blijven wij het Brood breken voor elkaar, 
zoals zovelen reeds voor ons deden. 
 
Zend uw Geest uit over uw Kerk. 
Geef ons hoop, God. 
Geef ons vrede omwille  
van Jezus Christus. 
Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 
zijt Gij onze Vader, 
nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader  
samen met het koor zingen we: 

Vredewens 
Ieder mens heeft een stuk bemoediging nodig: 
een klop op de schouder, een open gesprek,  
een stevige handdruk, een blik die blij maakt. 
Ieder mens heeft iemand nodig  
die kan meeleven, iemand die begrijpt  
en bekommerd is om vreugde en pijn. 
Ieder mens zou ergens iemand  
moeten kunnen ontmoeten 
die laat vermoeden dat God liefde is. 
We hebben het allemaal broodnodig  
en we kunnen het elkaar geven. 
God, leg ons die vrede in ons hart  
en geef ons handen die vrede brengen. Amen. 

Acclamatie    

Homilie 
 
Voorbeden 
God, met de opdracht voor ogen  
die U ons toevertrouwt, 
durven we hopen en bidden: 
om helderheid van geest en om wijze,  
verstaanbare bemoedigende woorden, 
om open ogen die zien wat goed en hoopvol is, 
om voor anderen Gods kracht te worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God, met de opdracht voor ogen  
die U ons toevertrouwt, 
durven we hopen en bidden: 
om een luisterend oor en de bereidheid 
om anderen even belangrijk te vinden als onszelf, 
om engelen van mensen te zijn onderweg.
 Laat ons bidden, .. 
 
God, met de opdracht voor ogen  
die U ons toevertrouwt, 
durven we hopen en bidden: 
om kracht van leven voor hen  
die moeten leven tussen het geweld van oorlog: 
dat leiders voor hen opkomen  
om deze waanzin te stoppen. 



Voor hen die moeten leven met gemis: 
dat ze mensen ontmoeten  
die hen steunen zodat ze ervaren dat Gij nabij zijt. 
 
Wij bidden voor onze overledenen, 
vandaag in het bijzonder voor alle overledenen 
van onze bewegingen. 
We noemen ook (…) 
Gij laat uw mensen nooit verloren gaan, 
bewaar hen in uw liefde, 
schrijf hun namen in de palm van uw hand. 
 Laat ons bidden, … 
 
God, met de opdracht voor ogen  
die U ons toevertrouwt, 
durven we hopen en bidden: 
dat de Geest van Kardinaal Cardijn  
en van Leo XIII (de dertiende) mag verder leven  
in alle vrijwilligers die in verenigingen  
werkzaam zijn.  
Dat zij met liefde en gedrevenheid   
mensen ontmoeten,  
hun geest verruimen en laten voelen dat ook zij 
uw kinderen zijn.  Laat ons bidden, … 
 
Geloofsbelijdenis 
In God geloven wij, die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen 
en die er zal zijn, al onze dagen. 
 
In Jezus van Nazareth geloven wij, 
in wie God zichtbaar is geworden:  
Hij werd onder mensen geboren, 
voor mensen heeft Hij geleefd  en is Hij gestorven. 
Hij was sterker dan de dood, 
want Hij is opgestaan tot leven  
en Hij blijft onder ons; 
een naam die niet wordt uitgewist. 
 
In Gods Geest geloven wij, 
die leven blaast in mensen, 
die rondgaat als een storm  
en die ons in beweging zet, 
die ons roept tot recht en vrede, 
om te helen wat gebroken is, 
om te troosten wie te lijden heeft, 
hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 
Die mensen samenbrengt in liefde, 
die haar gaven geeft aan ieder 
om daarmee allen van dienst te zijn: 
Gods Geest van liefde en kracht. 
 
In de kerkgemeenschap geloven wij, 
het lichaam van de Heer, 
geroepen om zijn gestalte te worden 
en deze wereld van dienst te zijn. 

In het leven geloven wij, 
dat sterker is dan de dood  
en dat wij niet zullen vallen, 
want God bewaart ons in zijn hand. Amen. 
 
Offerande  
Uw financiële bijdrage helpt ons  
als geloofsgemeenschap verder.  
Alvast dank ervoor.  
U kan dit cash doen   
of via de bankapp. 
Het bedrag kan u zelf aanpassen. 
 
Gebed over de gaven  
Heer onze God,  
op deze feestdag brengen wij brood en wijn  
op deze tafel van leven, 
het is een teken dat U werkzaam blijft. 
Geef dat wij met U verbonden blijven 
en verder doen wat U begonnen bent 
Gij die onze toekomst zijt. 
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn,  de Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
God, 
wij danken U omdat Gij  een God van mensen zijt, 
dat Gij onze God genoemd wil worden, 
dat Gij ons kent bij onze namen, 
en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 
 
Wij danken U voor heel de schepping, 
voor alle werk van uw handen, 
voor alles wat Gij gedaan hebt, 
voor alle mensen die we ons pad kruisen, 
voor alle vrijwilligers die  
zorg dragen voor mensen. 
Daarom huldigen wij uw naam en zingen U toe: 
 
Sanctus   uit de kyriale van Ch. Gounod 
 
Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar Gij geeft Uzelf aan ons, 
in een medemens, in een geliefde, 
in een reisgezel, in een zieke, 
in Jezus, de Dienaar van de wereld. 
 
Daarom nam Hij op de laatste dag van zijn leven, 
toen Hij aan tafel zat met zijn vrienden, brood … 
(gezongen instellingswoorden?) 
 


